Pinksteren: Leven vit de Geest
t. NRL; m. F van der Putt/ M. Pirenne
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Uw Geest, God, geeft on-ze aar - de eennieuw ge - zicht.

God, U prijzen wij om uw aanwezigheid onder ons in Jezus Christus,
voedsel tot eeuwig leven. Mogen wij vervuld worden van uw Geest nu
wij uw woord en uw gaven delen. Dat wij zo de aarde een nieuw gezicht
geven en vrede brengen die leven doet en duurzaam is. Acclamatie

U overlaadt ons met uw gaven, U openbaart uw Geest tot welzijn van
allen; U neemt de verdeeldheid onder ons weg, opdat wij leven, verzameld
tot één lichaam, vervuld van de Geest die ons doet roepen: Jezus is de
Heer’. Acclamatie

U vervult ons met uw Geest Om elkaar te vergeven En de zonden uit de
wereld te bannen. Blijf ons nabij met uw liefde en vreugde die de wereld
herscheppen tot vrede, die blijven zal. Acclamatie

U verlicht ons door uw Geest bij alles wat wij doen en roept ons op het
werk te volbrengen van Jezus, de Messias, die met U leeft in eeuwigheid.
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