Gebedsintenties van de paus // 2027

Januari //

Dat de kracht van het gebed ontdekt mag worden.
Laten wij bidden dat allen in de kerk de kracht van
het gebed ontdekken als een persoonlijke ontmoe-
ting met de Heer, die ons hart en de wereld veran-
dert.

Februari //

Dat wie voor anderen zorgen zelf zorg mogen ont-
vangen. Laten wij bidden dat allen die zich inzetten
voor de integrale gezondheid van anderen de steun
krijgen die zij nodig hebben, en dat zij met geduld,
wijsheid en innerlijke kracht wegen openen naar
genezing en hoop.

Maart //

Dat de waardigheid van elk menselijk leven wordt
gerespecteerd. Laten wij bidden dat wij in een
cultuur die gericht is op productiviteit en snelle
resultaten, het vermogen ontwikkelen om de unieke
waardigheid van iedere mens te ontdekken en te
waarderen, van onszelf en van anderen.

April //

Dat kunst een gave mag zijn die mensen menselijker
maakt. Laten wij bidden dat kunst wordt gezien als
een ware gave die ons menselijker maakt, de geest
verheft en ons helpt de schoonheid van God in de
schepping te aanschouwen.

Mei //

Dat er werkgelegenheid mag zijn voor iedereen.
Laten wij bidden dat technologische ontwikkeling
waardige werkgelegenheid opent, en dat samenwer-
king tussen generaties bijdraagt aan een toekomst
waarin ieder zijn talenten kan inzetten voor het
algemeen welzijn.

Juni //

Voor een verantwoord gebruik van kunstmatige
intelligentie. Laten wij bidden dat kunstmatige
intelligentie altijd wordt ontwikkeld in dienst van

de menselijke waardigheid, en dat wij leren haar met
wijsheid te gebruiken.

Juli//

Voor grootouders en ouderen. Laten wij bidden dat
de leden van de kerk steeds de schat van geloof en
wijsheid weten te waarderen die grootouders en ou-
deren ons schenken, en bereid zijn te leren van hun
levenservaring.

Augustus //

Voor de roeping van jongeren. Laten wij bidden

dat jongeren die zoeken naar hun roeping in Jezus
Christus een metgezel op hun levensweg herkennen,
aan wie zij hun hart kunnen openen.

September //

Voor een integrale ecologische bekering. Laten wij
bidden dat wij leren leven in een nieuwe relatie met
de schepping, haar rechtvaardig beschermen en, in
het beschouwen van de schepping, de weg vinden
naar een meer harmonisch en dankbaar bestaan.

Oktober //

Voor christelijke gemeenschappen. Laten wij bidden
dat elke parochie, gemeenschap of christelijke groep
een plaats van missionaire uitstraling mag zijn, waar
nieuwe leerlingen worden gevormd in dienst van het
evangelie.

November //

Voor de integratie van migranten. Laten wij bidden
dat migranten en ontheemden, begeleid en getroost
door de Heilige Familie op hun eigen weg van
ontworteling, gemeenschappen mogen vinden die
hen met waardigheid, solidariteit en echte integratie
ontvangen.

December //

Voor de christelijke roeping van het gezin. Laten wij
bidden dat christelijke gezinnen levende getuigen
van het evangelie mogen zijn in de samenleving, en
steeds meer leren hoe zij plaatsen kunnen zijn waar
geloof, hoop en liefde worden gekoesterd.



